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Yeni nesil ajanslar zoru başarıyor 


Pazarlama ve reklamcılık sektörü, iş yaşamının her alanına nüfuz eden dijitalleşmenin etkisiyle bitmek bilmeyen bir dönüşümün içine girdi. Bu nedenle, pazarlama uzmanlarının işi şimdiye kadar hiç olmadığı kadar zor. “Yeni nesil” olma iddiasındaki ajanslar; gerçek zamanlı veri analizi yapmak, akıllı-akılsız tüm cihazları ve dijital platformları ele almak, eskiye kıyasla çok daha kişiselleştirilmiş ve nokta atışı yapması gereken reklamlar üretmek durumundalar. İşin ilginç yanı, teknolojinin ilerlemesiyle karmaşıklaşan işlerini de, yine teknolojinin sunduğu çözümlerle kolaylaştırmaktalar. 


Bu ay ekimizi, çağın gerekliliklerini yakalamak için zamanla yarışan ajans ve markalara fikir vermek, sektördeki değerli görüş ve öngörüleri onlara iletmek amacıyla hazırladık. 
2018'de, dijital pazarlama vasıtasıyla başarıya giden rotayı tekrar çizerken veya revize ederken şirketlerin ve onlar için üretim yapan ajansların dikkate almaları gereken tavsiyeleri ve trendleri sayfalarımızda bir araya getirdik. 


Keyifli okumalar... 
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DİJİTAL PAZARLAMADA EN GÜNCEL 


YEME! 


Yeni bir yıl, yeni stratejiler demek... 2018'de yaşanacak değişimler doğrultusunda, şirketlerin dijital pazarlama alanında dümeni ne yöne kırmaları gerektiğine dair listeler dolusu tahmin ve tavsiye var. Bunlar arasından; başta Forbes Agency Council üyeleri olmak 

üzere, farklı ülkelerden en güvenilir uzmanların kaleminden çıkan, dijital 


pazarlama trend ve ipuçlarını seçtik, sizlerle paylaşıyoruz 


Yeni nesil işlerle piyasadaki varlığını güçlendirmek, sesi- 


ni duyurmak, satışlarını ve müşteri sadakatini artırmak, doğru bir marka imajı oluşturmak, ürünlerini tanıtmak, müşterilerine 7/24 gerçek Zamanlı deneyimler yaşatırken bu yolculuğu en keyifli ve verimli hale getirmek isteyen markalar için, mükemmel dijital pazarlama projeleri 


üretmek günümüzde kaçınılmaz bir gereksinim. 


Neredeyse her sektörde ağırğını hissettiren bu ihtiyacı 


en iyi şekilde gidermek için, “ şirketlerin doğru dijital pazarlama stratejileri benimsemeleri tek başına yeterli değil. İletişim teknolojileri geliştikçe değişen bu alanda, trendleri takip etmek, sürekli güncellenmek, dijitaldeki yenilikler doğrultusunda mevcut stratejiyi kısa aralıklarla gözden geçirmek gerekiyor.lk ayı geride kalan yeni yılda, dijital pazarlama 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sından en güvenilir ve yararlı gördüklerimize sayfalarımızda yer verdik. 
İş dünyasının en prestijli dergilerinden Forbes'un reklam ve pazarlama sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu Forbes Agency - Councilın 15 üyesinin 2018'e « dair öngörü ve ipuçları başta “ olmak üzere, sektör uzmanla- 
» rınındile getirdiği en güncel dijital pazarlama trendleri- ne göz atalım... 


# 1. Artırılmış 

o gerçeklik ve sosyal medya 

- Mobil cihazlarımız güçlen- 
- dikçe ve mobil uygulama- 
- larartırılmış gerçeklik (AR) entregrasyonuna müsait © hale geldikçe, markalar da & artırılmış gerçekliği, müşterileriyle daha sıkı bağlar kurmanın bir yolu olarak görecek. Örneğin, marka- 


ajansların dikkate almaları gereken yüzlerce uzman tavsiyesine rastlıyoruz. Bunlar ara- 


vasıtasıyla başarıya giden rotayı tekrar çizerken veya revize ederken şirketlerin ve onlar için üretim yapan yeni nesil 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


lar lokasyon bilginizi kul- 


- Chris Carter, 
Rep Interactive 


#2. Influencer pazarlamanın yarını 


kındalık yaratsa da bunu getiriye dönüştüremeyen orta ölçekli influencer'lardan vazgeçileceğini düşünüyorum. 


- Craig Greiwe, 
Rogers & Cowan 


# 3. Müşteri deneyimini gerçekten anlamak 


- bette güçlü bir araç, ancak lanarak, sadece oanda, o mekânda erişilebilecek sponsorlu bir AR içeriği harekete geçirebilecekler. 
Pokömon Go bu fitilin ateşini yaktı ve sanıyorum . 
ki Instagram ve Facebook yakında bu teknolojiyi platformlarına dahil edecekler. 
- nelerin çektiğini öğrenmek ve pazarlama stratejinizi “ onatüm deneyim boyunca dokunabilmek üzere - kullanın. 


 -KatieHarris, Spot On Markalar influencerlara | 


milyonlarca dolar saçıyor, ama yatırım yaptıkları başka pazarlama şekillerinde olduğu gibi bir öl. 
çümleme yapamıyorlar. . 
Organik sonuçlar vaat eden belirli kişiler üzerinden ilerleyen bu pazarın gerileyeceğini, yüksek paralar ödenen veya far- 


Solutions 


#a. Özel bir amacı olan, daha hedef odaklı reklamlar 


İnsanların dikkatlerini yoğunlaştırma süreleri çok azaldı ve gün boyunca yığınla reklama maruz 


 -DavidKley, Web Design Veri bazlı pazarlama el 


and Company 


o #s5. Profesyonel verilerin müşteri deneyimini nasıl yansıtacağının keşfedilmesi, 2018'de dijital pazarlamanın en önemli başarı hedeflerinden biri © yonel canlı video da yükse- olacak. Ilk olarak, veriyi; satın alma yolunun her adımında müşterinizin ne- 


canlı video çağı 
Video 2018'de de trend ol- 


mayı sürdürecek, ancak 


sadece video değil, profes- 


liş gösterecek. Tüm sosyal 


medya platformları canlı videoişinegirdiveheray 


rede olacağını bilmek, onu — yeni özellikler ekliyorlar. 


Ganlı video, hedef kitlenizle iletişim kurmanın harika bir yolu. Fakat bundan 


- böyle öylesine çektiğiniz, 


titreyen videolar kabul edilemez olacak. 


-Thomas Brodbeck, Site Strategics 


# 6. Sohbet 


tabanlı kullanıcı ara yüzleri 

Konuşarak etkileşime girmeyi sağlayan; Ama- 


zon'un Alexası, Googiın | Assistant'ı, Microsoft'un kalıyorlar. Bence, reklam- 
- lar daha kişiye özel teklif - lere dönüşecek ve deneyim ister masaüstü ister yaşamlarında ve rutinmobilden yaşatılsın, çok - spesifik bir amacı olacak. 
- Ayrıca, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi mobil reklam platformlarının “ 2018'de önemli bir büyüme - kaydedeceğini düşünüyo- 
“ rum. 


Cortanası gibi cihazlar, chatbot'lar ve benzerleri, tüketicilerin günlük 


lerinde kendilerine yer 


edinecekler. Konuşma 


#7. Video müşterilerin kolayca bilgi pazarlama n 

: Video, bugün en popüler - veen etkileyici dijital içerik - formlarından biri ve doğru yapılırsa, iş alanı ne olursa : olsun, çok olumlu sonuçla- 
: rını görmek mümkün. Dik- 


tabanlı kullanıcı arayüzü oldukça doğal olduğundan, 


talep etmelerine, bir işi halletmelerine veya sadece eğlenmelerine olanak 


© verecek. 


- Andrew Howlett, Rain 


Açıklayıcı videolar yükselişe geçecek 


Markaların hizmetlerini veya ürünlerini tanıtmak için hazırladıkları kısa ve basit içerikler, tıklama sayısı ve izlenme süresi olarak yazılı metinleri solda bırakıyor. Açıklayıcı video denen bu içerik türü, görsel ögelerle 

de desteklendiği 

için, izleyicilerin 

neden bahsedildiğini birkaç kısa cümlede anlamasını sağlıyor. 
İnternet kullanıcıları, 

bir web sitesindeki açıklayıcı videoyu izleme konusunda, yazılı bir açıklamayı okumaktan dört kat daha hevesli (wirebuzz.com). Tüm bunlar göz önüne alındığında, açıklayıcı videoların 2018'de 

dijital pazarlamanın yükselenlerinden olmasını bekleyebiliriz. 


- Huffingtonpost.com 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katimizi bir yere odaklama süremiz gitgide azaldığından, rr arama | - Solomon Thimothy, motorlarında üst sıralara yerleşebilmek, etkileşimi 

#8. Satışın her aşamasının kişiselleştirilmesi 

— Kişiye özel olmayan e-posta - yığınları ve reklamlar bir zamanların faks makinesiy- 
- leaynı kaderi paylaşma yo- | © “ lunda. Müşteriyle her etki- 
— leşimin kişiselleştirilmesine - odaklanmak ve hedeflemeyi iyice keskinleştirmek daha - da önem kazanacak. Kişiye - özel varış sayfaları, reklam - kampanyalarında hedeflenen herkesle bağlantılı olma- 
- n.Dikkatise yeni birdeğer birimi ve başarılı bir kişiselleştirilmiş iletişim 2018'de - dijital pazarlama açısından © kritik olacak. 
-Twila Grissom, Acorn 


ve web sitesi trafiğini artırmak için, video içerik üretmeye her zamankin- 


Chatbotlar her yanı saracak 


2018, bütün markaların sosyal medya 

botuna sahip olmayı düşüneceği bir yıl olacak. 
Chatbotlar birkaç yıldır hayatımızda ama asıl büyük çıkışlarını kısa süre önce, yapay zeka teknolojisinin ilerleyişiyle yaptılar. Müşteri destek hizmetini iyileştirmek ve pazarlama stratejilerini mükemmelleştirmek isteyen markalar, chatbot kullanmaya başladı 

ve bu trend aynen devam edecek gibi görünüyor. Şu an için chatbot'lar genellikle müşteri hizmetlerinde kullanılıyor. İki taraf arasındaki iletişim, müşteri hizmetleriyle ilgili sorulara yanıt vermeye odaklanmış halde. Robotların geleceği parlak, müşteri ilişkilerinde “yılın elemanı" olma yolunda ilerliyorlar. 


- Thedrum.com 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den çok yatırım yapıyorlar. 


Bu trend aynen sürecek. 


One1INMS 


Digital Strategy 


o #o. Bağlama 

. göre hedefleme stratejileri 
- Genel Veri Koruma Yönet - meliği (GDPR) gereğince, reklam teknolojileri satan- 
— lar için kullanıcıları coo-. 
- kielerle takip etmenindaha e e. ew <venliği açısından herbir zorlaşacağını öngörebiliriz. 

- Kitle hedefleme stratejileri - zamanla yerini bağlamsal - hedefleme stratejilerine — bırakacak ve reklamcıların 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statista Za 


Pazarlamacılar tarafından 2017'de en çok kullanılan sosyal medya platformları 


Instagram, sosyal medya pazarlamanın gözdesi olacak 


Twitter düşerken LinkedIn yükseliş gösterecek. Düşünceleri 
140 karaktere sığdırmak zor ama eğlenceliydi. Tweet'lerde 
metin sınırı 280 karaktere çıkınca, bu platformu diğerlerinden ayıran özellik de ortadan kalkmış oldu. Markalar 2017'de başka sosyal medya mecralarına yatırım yaptılar. Bu eğilim 2018'de de devam edecek. Twitter'ı yavaş bir ölüm beklerken, LinkedIn reklam platformuna dönüşme konusunda önemli bir yol kat ederek, yeni ara yüzü ve sunduğu yeni özelliklerle yükselişe geçti. Keza Instagram da, inanılmaz bir oranda büyüme sağladı. Son eklenen özelliklerden Instagram Hikayeler, Snapchat'in aynı özelliğinden daha popüler oldu. Böyle giderse, 2018'de Snapchat kullanıcıları Instagram'a yönelmeye devam edecek. B2C markalar için etkileşim açısından diğer sosyal medya platformlarından daha iyi olan, reklamların ölçülebilirliği ve kontrol edilebilirliğiyle fark yaratan Instagram, 2018'de sosyal medya pazarlamanın en gözde kanalı olacak. 


- Digital Marketing Institute 


#1o. Birincil fiyat birimi 
“olarak “CPE? 

“ Akıllı dijital pazarlama- 
“ cılar, CPM (bin gösterim başına maliyet), CPC (tık- 


hedefleme ve marka gü- 


sayfa içeriğin neyle ilgili olduğunu anlamaları z0- runlu olacak. 


-Julien Verdier, Adyoulike 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


lama başına maliyet) gibi eski ölçü birimleri yerine deneyim başına maliyeti 


(CPE) koyarak, işlerinde entegre olması 


İnanıyorum ki, 2018'de dijital 


#ıg. 


“ tek başına, ayrı bir disiplin . 
- olarak kalmayacak. Gerçek Tahminleme - yaşamdaki deneyimlere daha çok entegre olduğunu göreceğiz, dijital ve offline iç içe geçecek. Bunu, online deneyimin offline etkinlikten önce başlayıp, etkinlik bo- 
“ yunca sürdüğü profesyonel spor müsabakalarında ve - sahne organizasyonlarında - görmeye başladık bile. Pa- 


gerçek bir yatırım getirisi (ROL) elde etmeye yaklaşacaklar. Dikkate alınması gereken çok 


fazla kanal ve ondanda fazla sayıda pazarlama teknolojileri işin içine 


girmişken, pazarlamacı- 


lar deneyimleme ve çıktıları ölçme yöntemiyle 


çalışmalılar. 


- Todd Earwood, MoneyPath Marketing 


# 11. Dijital stratejilerde doğal reklam 


Reklam kampanyalarını daha fazla kişiye ulaştırmak, marka bağlılığı o #ız. Sesli artırmak isteyen firmalar, dijital pazarla- 


yaratmak ve etkileşimi 


ma stratejilerine doğal (native) reklamı dahil ederek, tüm bunları başarabilirler. Doğal bir dil tercih etmek ve markalı 


araçlarınızı kullanarak 


hedef kitleyle etkileşime geçmek, viral paylaşımı 


yaygınlaştırma şansını artırabilir ve hedef pazar ile daha yakın bir ilişki 


sonucunu doğurabilir. 


- Timothy Nichols, ExactDrive, Inc 


Akıllı dijital pazarlamacılar CPM, CPC gibi eski ölçü birimleri yerine deneyim başına maliyeti (CPE) koyarak, işlerinde gerçek bir yatırım getirisi elde etmeye yaklaşacaklar 


# 12. Dijitalin offline deneyimlere 


zarlama sektöründeki kişi- 
- lerin bu birlikteliği 2018'de uygulamaya başlayacakla- 


rını düşünüyorum. 


-Lisa Allocca, Red Javelin | 


Communications 


pazarlama 


Google'ın açıkladığı verilere - göre, mobilden gelen arama komutlarının yüzde 20'si, - sesli aramalardan oluşuyor ve bu sayının, insanlar Alexa ve Siri gibi asistanları veya akıllı buzdolabı gibi dayanıklı tüketim ürünlerini kullandık. 
ça artması bekleniyor. Pazarlamacıların bu tarz aramaları yakalayacak içeriği üreterek, alışılmadık yer ve şekillerde © (akıllı buzdolabının verdiği tavsiyelere sponsor olmak 

gibi) reklam yayınlayarak, 


- voice marketing çağına ha- 


zırlanması gerekiyor. 


- Brett Farmiloe, 


: Markitors 


algoritmaları 


Uygulama programlama 


arayüzleri; makine öğren- 


me algoritmaları, doğal dil işleme ve yapay zeka için açılıyor. Bu gelişme, hangi büyüklükte olursa olsun bütün şirketlerin pazarlama harcamalarını, genel bütçeyi optimumlaştırmak için önceden tahmin edebilmesini mümkün kılıyor. Pazarlama dünyasında yol-yyöntem ko- . 
 nusunda sık sıkikilemedü- . 
şüldüğünü göz önüne alarak, © bunun çok önemli bir ilerle- 
- meolduğunu söyleyebilirim. 


- Douglas Karr, DK New Media 


# 15. İçerik pazarlamanın farklı bir çeşidi 


— İçerikformatları her gündegişmesi ve videonun popülerleşmesiyle, içerik pazarlama blog yazıları ve listeler hazırlamaktan başka bir şey | haline geldi. Sesli arama, aramada öne çıkan snippet'leri daha çok hedeflemek veya | görevleri tamamlarken insanlarla konuşabilen interactive tutorialları sunabilmek için 


içerik stratejilerinin çoğu- 


. nu değiştirecek. İçerik daha 


etkileşimli olacak ve diğer kullanıcı arabirimleriyle (UT) 


: bütünleşecek. 


Kristopher Jones, 


LSEO.com 


E-posta ölmeyecek, rakipleri güçlenecek 


Her yıl birileri çıkıp öldüğünü söylese de, e-posta pazarlama ölmedi, ancak rakipleri çoğalıyor. Facebook Messenger e-postanın bir kaynaktan çok kişiye (toplu halde) mesaj gönderme özelliğini, işletmelerin müşterileriyle iletişime geçebilmesi için hizmete sunarak, önemli bir hamle yapmıştı. Bu şekilde toplu mesaj gönderildiğinde gelişen konuşmalar şirketlerin müşteri hizmetleri departmanları gibi birimlerince kaydedilip depolanabiliyor. Bu trende dikkat edin, son birkaç yılda bu yolla 

nasıl devasa retargeting listeleri oluşturulduysa, 2018'de de Messenger gibi uygulamalar üzerinden upuzun abone listeleri elde edilecek. 


- Ryan Deiss, DigitalMarketer 
CEO'su 
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Yeni nesil ajansların odağında müşteri deneyimi var 


Müşteri deneyimi ve CRM, pazarlama iletişimiyle iç içe geçerken, yeni nesil ajansların da bu dönüşüme kayıtsız kalması mümkün değil. Madebycat bu dönüşümü Related Digital çatısı 


altındaki 'kardeş şirketlerin” gücüyle avantaja dönüştürüyor 


Yıl 2007. Twitter bir yaşını doldurmak 

üzere. Facebook yeni palazlanıyor. Friend-Feed diye bir platform var. 
Kurumsal web sayfalarına “olmasa da olur” gözüyle bakılıyor. Madebycat işte böyle bir dijital manzaraya karşı kuruldu ve Türkiye'de yaratıcılığı dijital teknolojilerle buluşturan ilk ajanslardan biri oldu. Bu nitelik elbette dikkatlerden kaçmadı; 52 ayrı Altın Örümcek ödülü başta 
olmak üzere Madebycat'in 21 
Horizon Interactive Awards ve W3 Awards gibi yurt içi ve yurt dışında aldığı pek çok ödül bulunuyor. “İlk günden bu yana amacımız hiç değişmedi!” diyen Madebycat Ajans Başkanı Begüm Eser, ajansın hizmet felsefesini şöyle özetliyor: “Yenilikçi yaklaşımları, güncel stratejiler, modern tasarımlar ve her şeyden önemlisi yeni teknolojilerle zenginleştirerek 


6 lo2- 


hizmet verdiğimiz markaları hedef kitleleriyle buluşturuyoruz” 


Madebycat müşterilerine neler sunuyor? 
Birlikte çalıştığımız markaları birer müşteri değil, dijital dönüşümün iletişim ayağına danışmanlık ettiğimiz birer iş ortağı olarak görüyoruz. İşe önce doğru soruları sorarak başlayıp, yaratıcı stratejinin özünü belirliyoruz. İletişimi, sanatı ve teknolojiyi yaratıcılıkla bir araya getiren geniş bir perspektifle oluşturduğumuz dijital stratejiler sonrası 
260 derece interaktif hizmetler sunuyoruz. Koç, Sabancı, Boyner ve İş Bankası gibi Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinin dijital varlıklarına göz attığınızda Madebycat imzasını görebilirsiniz. 
Gelişen teknoloji ve yenilenen trendler doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla sosyal 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medya alanında da tasarım, strateji ve yönetim konularında tecrübeli bir ekibe sahibiz. 
Sosyal medya yönetimi ve monitoring hizmetlerini aynı çatı altında toplayarak, olası krizlerde en hızlı tepkiyi verme kabiliyetini sağlıyoruz. 


Madebycatii farklı kılan nedir? 

Hayata geçirdiğimiz projelerde, pazarlama faaliyetlerini marka iletişimi, kampanyalar ve analitiklerle beraber bir bütün olarak ele alan Related Digital çatısı altında gerçekleştirmek önemli bir avantaj sağlıyor. Böylelikle Euromessage, Visilabs ve Semanticum gibi pazarlamanın çok kritik süreçlerini yöneten, işin “teknik” boyutunda mükemmelleşen ekiplerle dirsek temasında çalışıyoruz ve bu gücü markalarımız için katma değere dönüştürüyoruz. 
Dijital pazarlama denince ilk akla gelen markaları bünyesinde barındıran Related Digital ailesinin bir üyesi olarak dijital pazarlama teknolojile- 


Böğüm Eser | 
Madebycat Ajans Başkarjl | 


rini yıllardır kullanıyoruz. 
Bu alanda tüm hizmet ve teknolojinin aynı çatı altında sağlanması, pazarlama iletişimi süreçlerinin de daha hızlı ve etkili işlemesini sağlıyor. 


Related DigitaPin bir parçası olmak Madebycat'e ne avantaj sağlıyor? 
Related Digital'in son derece fonksiyonel kişiselleştirme çözümleri ve bunların somut faydaları bulunuyor. Örneğin tasarladığımız web sitelerinde kullanıcı deneyimini en yüksek seviyeye taşımak için Related Marketing Cloud (RMC) adıyla pazara sunulan bu kişiselleştirme çözümlerinden faydalanıyoruz. CRM strateji ekipleriyle ortak bir çalışma yaparak, CRM entegrasyonunu ilk andan itibaren web sitesi altyapı çalışmasıyla birlikte yürütüyoruz. RMC'nin eşsiz kişiselleştirme çözümleri, sosyal medya kampanyaları üzerinden dijital platformlara yönlendirilen ziyaretçilere de o kampanyaya özel kişiselleştirilmiş içerikler sunma fırsatı veriyor. Web siteleri kişiye özel müşteri deneyimine açılan bir kapı hâline geliyor. Bu sayede Madebycat imzası taşıyan web platformları müşteri deneyiminde önemli bir rekabet avantajı kazanıyor. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


COMMUNICATION | ART | TECHNOLOGY 


lılmadebycat | İirelated 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Facebook. 


başarılı reklam modelleri 


Facebook, sosyal medya pazarlama alanında en güçlü birkaç mecradan biri. 
Kendini göstermek, büyümek, doğru kitlelere ulaşmak isteyen markalara birçok reklam modeli, hedefleme olanağı ve kampanya alternatifi sunuyor. Facebook'taki pazarlama faaliyetlerinizde işinize yarayacak, birbirinden avantajlı onlarca reklam modeli ve özelliklerinden en başarılı bulduklarımızı listeledik 


Facebook video reklamları 


Günümüzde, sosyal medyanın yükselen değeri, video içerik. Facebook da, uygun fiyatlı ve etkili reklam çözümlerinden biri olan video reklamlarını işletmelerin kolayca kullanmasına olanak sağlıyor. Video reklamlarıyla işletmenizin kişiliğini yansıtabilir, bir ürünün farklı özelliklerini sergileyebilir veya insanlara kim olduğunuzu ve neler yaptığınızı anlatabilirsiniz. 
Hem akılda kalıcı hem 

de dikkat çekici olan Facebook video reklamları sayesinde; markanızı öne çıkartabilir, işletmenizi ve ürünlerinizi tanıtabilir, potansiyel müşterilerle iletişime geçebilirsiniz. 
Yapmanız gereken tek şey; Facebook video oynatıcıya işletmenizin videosunu ekleyerek, başlık ve metin düzenlemesi, bütçe ve hedefleme gibi ayarların ardından, onu yaparak paylaşmak. 


sloz- 


şiler çekebilirsiniz. Facebook bu reklam modelini, yalnızca içeriğinizle; beğeni, yorum ya da paylaşım şeklinde et- 


Sayfa gönderisiyle etkileşim 


Gönderilerinizdeki yorum, paylaşım, beğeni ve erişim oranını artırmanız için Facebook'un bu reklam modelinden yararlanabilirsiniz. Bu reklam modeli ile sayfanızı daha fazla kullanıcıya tanıtırken, reklamınız üzerinde bulunan Sayfayı Beğen butonuyla da gönderi üzerinden doğrudan sayfanıza yeni ki- 


Potansiyel müşteri 


Garan Pöterkan 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kileşime geçecek kişilerin görmesini sağlıyor. İlk denemede çok sayıda yorum, beğeni ya da paylaşım almayı ummamak gerekiyor. Biraz zaman ve sabır gerekiyor. 


Potansiyel müşteri reklamları 


Bu reklamlar özetle, müşterilerinize formlar sunarak onlar hakkında bilgi almanızı ve böylece potansiyel müşteri profili oluşturabilmenizi sağlıyor. 
Oldukça ucuz ve etkili 

bir format olan Facebook potansiyel müşteri reklamlarının (Lead Ads) en çekici yanı ise, hedef lenen kullanıcılar reklama tıkladıklarında Facebook hesaplarında zaten tanımlı 


Kure Catarsara lat damağın ep 
e ee Dat 85 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


olan bilgilerin üretilen formdaki ilgili alanlara otomatik olarak eklenmesi ve formun, kullanıcıyı yormadan gönderime hazır hale gelmesi. Toplanan veriler; bültenler, fiyat tahminleri, takip aramaları ve işletme bilgileri için kayıt toplamakta kullanılabilir. 
Lead Ads'i, insanların e-posta haber bülteninize üye olmalarını sağlamak, indirim önerisinde bulunmak, randevu ayarlamak ve çok daha fazlası için tercih edebilirsiniz. 


Yeniden pazarlama 


Facebook yeniden pazarlama (remarketing), daha önce web sitenizi ziyaret etmiş kullanıcılara tekrar ulaşmanıza izin verir, Sitenize bir kez olsun giren bir kullanıcı çerez (cookie) politikalarınızı kabul ettiğinde artık onu takip edilebilirsiniz. Bu çerezler sayesinde ilgili reklamlar Facebook News Feed'de ilgili kullanıcılara gösterilir. Böylece, bu kişiler sizi hatırlar ve hatta tekliflerinizden birini değerlendirebilir, çünkü remarketing ile gelen ziyaretçiler satın almaya daha müsaittir. 
Markanıza ya da işletmenize aşina olan kişilerden, sizi hiç bilmeyenlere oranla daha fazla dönüşüm ve 


etkileşim sağlarsınız. Ayrıca, sitenize aynı ziyaretçilerin kazandırılması arama motoru optimizasyonu açısından son derece önemlidir. Sitenizin tekrar girilmeye değer olması Google örümceğinin hoşuna gider. Remarketing ile sitenize gelenlerin sayfada kalma süreleri de daha yüksektir. Bu süreler yükseldikçe arama motorları nezdinde sitenizin değeri artar. 


Dönen reklamlar 


Çok sayıda farklı ürün satan ve birden fazla ürünü hedef kitlesine göstermek isteyen e-ticaret firmaları için ideal olan dönen reklamlar (carousel ads), tıklama oranını ve dönüşümü ciddi oranda artırıyor. Facebook'un dönen reklam formatı, çok sayıda görsel ve/veya video içeren reklamlar oluşturmanıza olanak tanır. İnsanlar reklamınızı gördüğünde her bir görsel/wideo arasında geçiş 


Dönen reklam 


g Tieks by Gavrieli 


Explore Tleks anatomy and find out what makes. 
Tieks the most versatile balet fiats in the world. 


yapabilir. Bu reklamlar, aynı birime, maksimum 10 görsel ya da video eklemenize izin verir. Dönen reklamları sayfanızdanjetkinliğinizden ya da reklam oluşturma akışını, Power Editorı veya Reklamlar APPsini kullanarak oluşturabilirsiniz. 


Facebook Piksel 


Eğer işletmenizin bir internet sitesi varsa, Facebook onunla bir piksel kodu oluşturarak, ücretli reklam ve organik post hareketlerini takip edebilmenizi sağlar. 
Facebook pikselini internet sitenize ekleyerek aktif hale getirdiğiniz bu özellikle, insanların internet sitenizde gerçekleştirdiği belirli eylemleri takip edebilir, hatta 


gisi Facebook Piksel süküzököüke 
Saime halt 

ee EN 
İn 
BR 


Mad AdeTear 
SE hg” 1 söyle aglayan” YE m o O TİT  İ Kogeemneiii” 


aş e Pe Gide > 


nesir 


takip etmek istediğiniz; bir ürünü sepete ekleme, içerik görüntüleme, satın almayı tamamlama ve üyeliği tamamlama gibi eylemleri de kendiniz seçebilirsiniz. 


Davranış hedefleme 


Facebook'ta markanız veya ürünlerinizle ilgilenenleri davranışlarına göre hedefleyebilirsiniz. Facebook davranış hedefleme özelliğiyle, hedef kitlenize; kullanıcıların satın alma davranışları, amaçları, kullandıkları cihazlar gibi birçok kriter belirleyerek ulaşabilirsiniz. Örneğin, seyahat konusunda sık seyahat edenler, iş seyahatine çıkanlar, gemiyle seyahat edenler gibi seçenekler belirleyebilirsiniz. Facebook, kişilerin çevrimiçi 

ve çevrimdışı satın alma davranışlarını belirlemek için, kendi takip edemediği verileri üçüncü parti partnerlerinden elde ediyor ve bunları kullanıcı IDsiyle karşılaştırıyor. Bu sayede, reklamveren doğru zamanda doğru kişilere ulaşıyor ve binlerce farklı satın alma davranışına göre reklam göstermek mümkün oluyor. 
Bu faydalı özelliğe; Temel Hedef Kitleler sekmesi altında bulunan Davranış- lar'dan ulaşabilirsiniz. 
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Dijital pazarlamada eli 


#. e. 
N U / 


persona tabanlı pazarlama, müşterilerin geçmiş davranışlarını anlık hareketlerle birleştiriyor ve gerçek 


yaratıyor. Latincede yüze “ takılan maskeleri ifade eden personanın yaygın 


- veya karakteristik özelliği * anlatıyor. 


Bu sistem, dijital pazarlamada ise potansiyel alıcıların belirli ihtiyaç ve beklentiler ölçeğinde kate- 


Böylelikle, sözgelimi okul dönemi boyunca kırtasiye harcaması yapan, aynı zamanda kendisi için be-Şendiği çantayı da sepete ekleyen bir online ziyaretçi - “okul çağında çocuğu olan 

© bir anne” olarak tanımlanabiliyor. Karne dönemi geldiğinde ise çocuğun ilgi- 


Müşterilerini “benlikler” üzerinden tanıyan dijital işletmeler, kişiye özel tekliflerle kârlılıklarını katlıyor 


© Sedat Kılıç, Related Group CEO'su Elinde tuttuğu karnenin heyeca- 


nıyla gözleri ışıldayan bir çocuk, annesinin elini oyuncak mağazasının uzaktan kumandalı araba reyonuna doğru çekiştiriyor... Mağazanın satış temsilcisi böyle bir tabloya tanıklık ettiğinde, müşteriye sunması gereken teklifler son derece açıktır. 


Peki, bu tablo müşterinin evinde, dijital bir ekranın 


karşısında gerçekleşiyorsa ne olacak? Satış süreçlerini - online kanallarla, sosyal medya veya web sitesi 

- üzerinden gerçekleştiren bir mağaza, müşterisinin “ oandane aradığını yada neye ilgi duyduğunu nasıl anlayacak? 


olarak sunuluyor. 


Persona bazlı pazarlama ile daha kişisel bir deneyim 
Hizmet sunulan kitleyi daha iyi tanıma kuralı, dijital pazarlamada da ilk 


© Online perakende sektö- 

“ rünün bu soruya verdiği yanıtın adı “persona”. 

* Dijital mağazacılıkta en yeni trendlerden biri olan 


ZKSElisi 


verilere dayalı “persona”lar 


sini çekebilecek oyuncaklar, | müşterinin önüne otomatik Persona bazlı pazarlama 

: ileihtiyaç duyduğu ürüne ilişkin tekliflere daha 

: kolay ulaşan müşterinin 

i deneyimi iyileşirken, şirketler de yüksek müşteri 

memnuniyetinin kârlılığa : sağladığı katkının keyfini çıkarıyor. 


PTSONAİZILI 


sırada geliyor. Müşterinin : neyeilgi duyduğunu ve kullanımı, bir sosyal kimliği a veni bune 

: hareket eden işletmeler, kaynaklarını ve envante- 

: rini adeta kör karanlıkta 

i yönetiyor. Persona bazlı pazarlama sistemleri, bu beklentiyi çok daha doğru ş 7  öngörmenin yanı sıra, gorilere ayrılmasını sağlıyor. müşteri açısından daha : kişisel bir deneyim meydana getirerek iki kat fayda 

- sağlıyor. 

- Alışverişin her adımı için 

- uygun etkinlikler oluşturarak, bunları gerek 

- dönemsel gerekse kişisel personalarla desteklemek, e-ticarette dijital pazar- 


lamanın vazgeçilmez bir unsuruna dönüşüyor. 
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Yaratıcı fikirler ile hızlıca üretime geçerek, 4 


prodüksiyondan animasyona ihtiyaçlarınıza yönelik videolar hazırlıyoruz. 
Videoya dair tüm ihtiyaçlarınızı sizin için sağlıyoruz. 


uuu.marslivideoajansi.com 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Google'dan son 


uzmanlarının acılarına ilaç olacak teknolojiler 


sorununa çözüm üretmesi beklenen yenilikleri San Francisco'da 


l Google, Analytics platformuna gelecek, dijital ajansların pek çok 


düzenlediği Google Analytics Partner Summit 2017'de duyurdu 


© Sarper Danış, Hype Kurucusu 


İnternete bağlanmadan önce dial-up modemden 


gelen garip sinyal seslerini duyduğumuz zamanlar epey geride kaldı. Artık evden çıkarken yarısında bıraktığımız bir videoyu yolda telefondan açıp izleyebildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bunun çilesini de, kullanıcıları farklı cihazlarda takip etmeye çalışan biz pazarlama uzmanları çekiyoruz. 


Google, Analytics platformuna gelecek - pazarlama ve reklam sektörünün 

bu acılarına ilaç olması beklenen - yenilikleri her sene San Francisco'da düzenlediği bir etkinlikte duyuruyor. Google Analytics Summit'e bizim gibi Analytics konusunda Google'ın iş ortağı olan sayılı partnerler katılım gösteriyor. PR sektörünün acıları demişken; öncelikle, ölçümleme noktasında yaşanan üç temel sorundan kısaca bahsedelim. 


Çok fazla veri 

37 milyar internet kullanıcısının iz bıraktığı bir ortamda Google Analytics her gün yarım trilyon kullanıcı davranışını veri olarak işliyor. Bu kadar çok veriden anlam çıkarmak giderek daha zorlaşıyor. 


Çoklu ekran 

Her dört kullanıcıdan biri, günü başladığından farklı bir cihazla bitiriyor. Markalar, kullanıcıların dijital 

ayak izlerini tam anlamıyla takip edemiyorlar. 


Çok fazla ölçümleme aracı Onlarca kanaldan milyonlarca veriyi birden çok ölçümleme aracı ile takip etmeye çalışıyoruz. Ancak bu araçlar birbiriyle tam olarak anlaşamıyor. Farklı araçlarla elde edilen veriler tam olarak birleştirilemeyince de büyük resmi 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görmek güçleşiyor. 


2018'de tüm bu sorunlara çözüm olarak neler bekleyebiliriz? 
Google Analytics hemen hemen her markanın ağırlıklı olarak operasyonel süreçlerde kullandığı birincil ölçümleme aracı. 
Yani markalar Analytics'e 


Sarper Danış 


daha çok hangi ürüne ne kadar yatırım yapılmış ve ne kadar gelir elde edilmiş bakışıyla yaklaşıyor. Ancak Google Analytics, operasyonel faydalarının yanında strateji ve pazarlama gözüyle de müthiş bilgiler sağlayabilecek bir araç. Google, aracın özellikle bu yönünü de öne çıkarmak için, Analytics'i karmaşıklıklardan arındırıp kullanımı çok daha kolay bir platforma dönüştürmek istiyor. Bu sayede stratejinin başında- ki insanların daha sağlam verilere dayanarak yatırım planlama yapabilmelerini istiyor. 


Google Intelligence ile daha kolay analiz 

Başta Google'ın bir numarası Sundar Pichai olmak üzere tüm üst düzey Google yöneticileri artık Google'ın yapay zeka öncelikli (ATfirst vision) bir platform olduğunun altını çiziyor. Bu bakış açısının ilk ürünlerinden olan Google Analytics Intelligence ile artık çok daha kolay analizler yapmak mümkün. “Son üç hafta- 

da en çok trafik aldığımız sayfa hangisi?” şeklinde bir sorunun cevabını gerçekten 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bu soruyu yazarak alabiliyoruz; sanki bir stajyer sadece sorularımızın cevabını vermek için bilgisayar başında bekliyor gibi. Hatta çok yakında yazmak yerine Google Home üzerinden sesli olarak da sorularımızın cevabını alabileceğiz gibi görünüyor: “OK Google, dün 100 liranın üzerinde kaç dönüşüm gerçekleşti?” 


ID eşleştirmesi ile cihazlar arası kullanıcı takibi 


Birden fazla ekranın hayatımıza girmesinden sonra çoklu cihaz ve farklı platformlar arası (cross-device) ölçümleme sorunları oluştu. Markalar, kullanıcıların cihazlar arasında yaptığı farklı yolculukları tam anlamıyla takip edemez duruma geldiler. Bu kopukluk, hedef ve strateji oluşturma süreçlerine de olumsuz yansıdı. 
Teknolojik çözüm çok gecikmedi. Artık Google Analytics, bir kullanıcının cihazlar arası izini sürebilmek için “cookie” ve id eşleştirmesi yapabilecek. 
Yani artık iki farklı cihaz kullanan bir kullanıcıyı iki farklı kullanıcı olarak ölçümlemeyeceğiz. Tabii ki kullanıcının iki cihazda da aktif bir Google hesabı olması şartıyla. Bir milya- 


rın üzerinde kayıtlı Google kullanıcısı olduğunu düşünürsek cihazlar arası sağlıklı ölçümlemenin gerçekleşmesi çok da zor bir ihtimal olmayacaktır. 
Google, ID eşleştirmesini sitelerin AMP versiyonu için de yapacağını duyurdu. Böylelikle AMP sayfalardaki kullanıcı davranışlarını daha isabetli ölçümleyebileceğiz. 


Geleceğin... | 
Google Analytics'i Firebase 

Mobilde reklam çözümleri sağlayan AdMob, uygulamaları indirmeden deneme imkanı sağlayan Instant Apps ve reklamverenler 

ile yayıncıları birleştiren Doubleclick için Firebase entegrasyonu geliyor. “Bu dört üründen sadece birini duydum?” diyorsanız bu bölüm size fazla teknik gelebilir. Biz yine de söyleyelim; bu geliştirme, operasyon süreçlerini ve teknik ekiplerin işini oldukça kolaylaştıracak. Artık mobil 


uygulama geliştirmekten performans ölçümlemeye kadar Firebase ekosisteminden çıkmadan işlemlerimizi gerçekleştirebilecegiz. Bu arada, Firebase'in geleceğin Google Analytics'i olduğunu üç farklı Google yöneticisinden duyduğumuzu belirtmekte fayda var. 


Bir başka yenilik de Google Analytics platformunun yeni göz bebeği Data Studio için geliyor. Artık markalar, kendi verilerini veya dışarıdan edindikleri üçüncü parti verileri bağımsız kanallar olarak Data Studio'ya aktarabilecekler. Bu da yöneticilere, sabah kahveleri eşliğinde sitelerinin önemli performans metriklerini tek bir yerden inceleyebilecekleri bir geliştirme olarak yansıyacak. 


Google ailesinin yeni üyesi: Google 
Surveys 360 

Pazar araştırması süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yeni bir Google ürünü de Google Analytics Summitte tanıtıldı. Online anket imkanı sağlayacak 
olan Google Surveys 360 
ile binlerce insanın fikrini birkaç saat içinde öğrenebileceğiz. Ürün, Google Customer Surveys'den farklı olarak daha büyük 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kitlelere daha farklı platformlarda erişim imkanı sağlıyor. Markalar sitelerin- de veya mobil uygulamalarında neyin eksik oldugunu, kullanıcıların hangi aşamada sorun yaşadıklarını, ücretsiz kargo veya iade gibi hizmetlerinden hangilerinin daha değerli olduğunu saatler içinde öğrenebilecekler. Markalar geri bildirim almak üzere farklı yaştan, cinsiyetten ve konumdan kullanıcıları hedefleyebilecek. Şimdilik Amerika için açılan bu değerli aracın önümüzdeki yıl içerisinde Türkiye'ye de geleceğini öngörebiliriz. 


Bütün bunlar ne demek oluyor? 
Google Analytics Summit”te tanıtılan tüm bu yenilikler, Analytics'in Google'ın diğer ürünleriyle çok daha entegre bir şekilde çalışacağını ve çok daha kolay kullanılabilir bir platform haline geleceğini gösteriyor. Bu yeni teknolojilerle; kullanıcıların cihazlar arası yolculuklarını takip etmek mümkün olacak ve farklı kanallardan elde edilen verileri birleştirebilen araçlarla, yöneticiler sitelerinin önemli performans metriklerini tek bir yerden hızlıca kontrol edebilecek. 


13 


© VIDEO FABRIC 


VİDEO İÇERİK OLUŞTURURKEN YAPMAMANIZ GEREKEN 
13 ÖLÜMCÜL GÜNAHI 


Bill Gates'in adıyla anılan “Content is king” sözünü bilmeyeniniz yoktur elbet. Şimdi onu yavaş yavaş unutup yenisine kendinizi hazırlamanız için size 13 maddelik bir liste hazırladık. 
Video Fabric olarak “Video content is gueen” iddiasıyla yola çıkalı az zaman olmadı. Söz konusu video içerik olunca, çevrenizde herkes “ne yapmanız” gerektiği hakkında bir 

şeyler “biliyor” ve bundan sıkılıyorsunuz aslında. Listemiz size, o çok bilmişlerden nasıl kurtulmanız gerektiği konusunda yardımcı olacak. Hazırsanız başlayalım! 


zevkiniz ya da beğeniniz değil, ajansınıza ve video ajansınıza güvenin. Büyük projelerde focus gruplarla çalışmayı ihmal etmeyin. 


1. TV reklamı çekmeye çalışmayın. 


Facebook için kare, Instagram Story için dikey kullanım yapacağınızı unutmayın ve çekim planlarınızı buna göre revize edin. YouTube için 


2. Ürün tanıtıcı video hazırlarken kusursuz bir sunum 


markanızın reklamını yapmasını istemeyin, influencer'ın ürününüzle yaşadığı deneyimi ön plana çıkartacak işbirlikleri planlayın. 
Tek seferlik yüksek erişimli ama hedef kitlesi dağınık bir influencer marketing projesi çoğu zaman çöp olacaktır. 
Erişim maliyeti hesaplamak yerine işbirliği temalı projeleri ve uzun süreli birliktelikleri duygularınızla ve ajansınızla yönetmeyi tercih edin. 


12. "İlk beş saniye çok önemli”ye takılmayın. Elbette bir reklam spotu hazırlıyorsanız ilk 3-5 saniyenin önemi 

çok fazladır. Ama bu ilk, en önemlisi değildir. Bunun yerine her mecranın diline uygun hikâye anlatımlarını tercih 

edin. İçeriğinizin akıcılığı ve sürükleyiciliği her şeyden 


yapmayın. 


3. Ürün kutu açışı videosu hazırlarken ürünün önüne geçebilecek model kullanmayın. 


4. Hatasız kul olmaz, hatasız video da olmaz! Hatta doğal, gerçek, bir iki küçük hatayı videonuzun içinde kullanmaya özen gösterin. 


5. Yenilikten korkmayın, ama abartmayın da! Hedef kitlenizin ulaşamayacağı, anlayamayacağı ya da markanıza değer katmayacak bir içerik tercih ederek gereksiz bir bütçe harcaması yapmayın. 


6. Bütçenizi har vurup harman savurmayın. Doğası gereği video üretimi ucuz değildir, evet ama buna rağmen gereksiz maliyet oluşturabilecek öğeleri iş planınızın dışında tutun 

ve nitelik-nicelik dengesini optimize edin. 


77. Bir video hazırladınız diye her mecrada aynı şekilde paylaşmayın! Unutmayın ki trafiğinizin en az yüzde 50'si mobilden geliyor. Instagram ve 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önemlidir. 

13. “Viral Video İstiyoruz” demeyin çünkü viral doğulmaz, viral olunur. 


seriler hazırlayın. 11. Influencer'ları reklam 


mecrası olarak görmekten uzak durun! Başarılı bir influencer marketing için, 


8. Gereksiz yazı kullanmayın. 
Elbette bir anlatım için ekran üzerinde yazılar yazmak isteyebilirsiniz. Ama bir videoda ana unsurun görsel ve işitsel olması gerektiğini unutmayın ve yazdığınız yazı ile zaten çok kısa olan algı süresini dağıtarak konudan sapılmasına sebep olmayın. İllaki yazacaksanız 

da, az ve net okunur olmasına, efektsiz olmasına dikkat edin. 


O. Sessiz video yayınlamayın. 
Her ne kadar videolar sessiz izleniyor olsa bile dört 

saniye üzerindeki video içeriklerinizde mutlaka 

ses, müzik ve gerekiyorsa 

ses efektleri kullanmayı unutmayın. 

Ajansınız ya da ekibiniz video içerik üretimi konusunda heyecanlı ama nereden başlayacağını bilmiyor veya yeni bir heyecan arayışı ile yeni bir çözüm ortağı arıyorsanız bu yazı 

doğru kişilere ulaşmış demektir. 


10. Kendi zevkiniz için video içerik üretmeyin. 

Belki bir markanız var ve hayatınızın büyük bir kısmını ele geçirmiş ya da marketing sizin için hayatın anlamı ve markanızla duygusal bağınız var. Çok güzel! Evet, ama siz muhtemelen markanız ya 

da ürününüz için hedef kitle değilsiniz. Önemli olan sizin 


Video Fabric “Hikâye her şeydir, gerisi de hikâye!” diyerek hikâyelerimizi, başarılarımızı birlikte taçlandırmayı hedefliyor. 


Biz size ulaştık şimdi sıra sizde; bize ulaşın, olmadı bi insta story atar, kahve içeriz :) 


www.videofabric.net 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Hikaye her şeydir, gerisi hikaye. 
Video Fabric, sizin için video içerikler tasarlasın, çeksin, yayınlasın kısacası her mecranın diline özel olarak 


hikayenizi anlatsın... 


VIDEO” FABRİC 


Video İçerik Ajansınız 


videofabric.net | infowvideofabric.net 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IAB Türkiye'ye 


göre internetin en iyileri 


Reklamveren, ajans ve medya üçlüsünü aynı çatı altında temsil eden meslek örgütü AB Türkiye, İnternet Ölçümleme Araştırması kapsamında, yazılı ve video içerik yayınlayan web sitelerinin gerçek kullanıcı ve sayfa gösterim sayıları 

ile kullanıcı başı geçirilen sürelerini takip ediyor. IAB son olarak Aralık 2017 
verileriyle; sitelerin PC, akıllı telefon, tablet ve video içerik sıralamalarını açıkladı 


PC — Gerçek Kullanıcı Sayıları 


IAB Türkiye'nin 
© Aralık 2017 verilerine bakıldığında, 


ilk olarak göze çarpan; web sitelerinin başarı sıralamalarının platformlara (PC, akıllı telefon, tablet) göre farklılık gösterdiği gerçeği oluyor. Gerçek kullanıcı sayısı, sayfa gösterim sayısı ve kullanıcı başı geçirilen süre alt kırılımları da, başarı listelerinde önemli değişikliklere neden oluyor. 


PG sıralamaları 
PC tarafında gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısı açısından Google liste başında yer alıyor. Bu iki listede bulunan sitelerin yer değiştirse bile ilk 10'daki yerlerini çoğunlukla korudukları dikkat çekiyor. Kullanıcı başı geçirilen süre söz konusu olduğunda ise, ilk 10'un radikal değişimi söz konusu. Gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısı listelerinde yer almayan ege.edu.tr'nin, bu listede birinci olduğu görülüyor. Onu sırasıyla; nku.edu.tr, tjk.org, altin. 
in ve liderhaber.org takip ediyor. 
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Akıllı telefon sıralamaları 
Akıllı telefon tarafında da, masaüstünde olduğu gibi, gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısı listelerinde ilk 

10, sıralamada değişiklikler gözlemlense de büyük oranda benzerlik gösteriyor. İki listede 

de haber siteleri hakim durumda. Kullanıcı başı geçirilen süre söz konusu olduğunda ise, gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısına göre ilk 10'da yer almayan sahadan.comv”un, bu listede birinci olduğu görülüyor. Onu sırasıyla takip eden web siteleri şöyle; webaslan.com, fshaber. 
com, kanald.com.tr ve sahibinden.com. 
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Akıllı Telefon — Gerçek Kullanıcı Sayıları 


Tablet sıralamaları 


Tabletteki gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısı listelerinin ilk 
10 sıralamasında haber 
siteleri hâkim durumda. 
Ancak sayfa gösterim sayısına göre liste başı olan sahibinden.com bu tabloda farklılık yaratıyor. Gerçek kullanıcı sayısı ve sayfa gösterim sayısına göre “ilk 10” listelerinde yer almayan sahadan.com'un, akıllı telefon kategorisinde olduğu gibi tablette de, kullanıcı başı geçirilen süreye göre liste başı olduğunu görüyoruz. Onu sırasıyla; netgazete.com, kanald.com.tr, showtv. 
com.tr ve sahibinden. 
com takip ediyor. 


Tablet — Gerçek Kullanıcı Sayıları 


Video içerik sıralamaları 

TAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması kapsamında kodlu sitelerin video içerikleri de, hem platform hem de gerçek kullanıcı sayısı, sayfa gösterim sayısı ve kullanıcı başı geçirilen süre alt kırılımlarıyla listeleniyor. Videolar açısından asıl önemli olan başarı göstergesinin “izleme süresi” olduğunu göz önüne alarak, izleme süresine göre sıralamalara baktığımızda; PC'de lider olan YouTube'un akıllı 
telefonda ve tablette ilk 20 
listesinde bile yer almaması şaşırtıyor ve küçük ekranın uzun müddet video izlemeye elverişli bulunmadığı çıkarımını akıllara getiriyor. 
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Altın Örümcek'te 


tark yaratan Iş 


Sİ 


Türkiye'de web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen en iyi projelerin belirlendiği Altın Örümcek Web Ödülleri'nin 15'incisi gerçekleştirildi. 34 kategoride 


yarışan sitelerden bazıları, kendi alanlarına kattıkları yeniliklerle fark yarattı 


Dream Exhibition 


Ödül: En İyi Web Sitesi / “Mobil Web Siteleri” ve 'Etkinlik & Kültür Sanat” Kategorileri Birincisi 


rak fark yarattı. “Geçen Gece Bir Rüya 


İskoç ağıtı olan “Uzak Ovalar'dan alıyor ve Birleşik Krallık sanatındaki iki güçlü gelenek olan manzara ve heykele odaklanıyor. Vanessa Bell, David Muirhead 


ton, Duncan Grant, Wilfred Fairclough, Richard Long, Paul Nash, Susan Philipsz, Gwendolen Raverat, Philip Wilson Ste- 


er ve Alfred Thornton'ın British Council Koleksiyonu'ndaki eserlerini içeren 


sergi, bir ayda 96 bin kullanıcı ve 186 


| il 
, TT 


Tiyatrolar.com.tr 


Ödül: “Etkinlik & Kültür Sanat” Kategori Üçüncüsü ve Halkın Seçimi 


Tiyatrolar Birliği Teknolojileri tarafın- 


British Council, POMPAA tarafından - dan hayata geçirilen tiyatrolar.com.tr, 


7 ala Ya : 2 
dreamexhibition.britishcouncil.org.tr” şok bir sanat dalında son derece de- 


adresinde hayata geçirilen dijital ser- taylı ve kapsamlı içerik üretimiyle fark 


gisi Geçen Gia E ye Gi ile yarattı. Yayın hayatına 25 Ekim 2015'te En Iyi Web Sitesi Ödülü'ne layık görül | paşlayan web sitesi, Türkiye'nin dört 


dü. Proje; kurumun “Duvarları Olmayan © pir yanındaki tiyatro severlere hitap 


Müze'sinin Türkiye'deki ilk sergisi ola- 


tasarımıyla ön plana çıkıyor. 


ETKİNLİK TAKVİMİ KARBON AYAK İZİNİ HESAPLA 


PROJELERİMİZ 


Kadıköy Belediyesi Çevre Portalı 


Ödül: “Kamu Kurumu” Kategori Birincisi 


Kamu kurumlarının genellikle sıkıcı - portalları olur. Ancak, Kadıköy Bele- 
- diyesi bu önyargıyı Çevre Portalı ile - kırarak fark yaratıyor. Belediye, çev- 
- re gibi hassas bir konuya dikkat çeke- 
- bilmek için kullanımı kolay ve çekici 


: : bir siteyle karşımıza çıkıyor. Kendi ediyor. Site, sahne sanatları alanında . .. i U , İM ae Ea “ imkanlarını kullanarak hayata geçiröncelikle seyircinin, sonrasında sahne | 

e N N — e 

Gördüm”, adını 16'ncı yüzyıla ait bir e sanatları emekçilerinin, ekiplerinin, kişi e in , : : ei etkinliklerin bulunduğu bir takvim, - ve kurumların istek ve ihtiyaçlarına api 

Wa -.u. ; Karbon Ayak Izini Hesapla başlıklı yanıt vermek, onlar için hızlı çözüm- eek ei iel “ ler üretmek, seyircilerin etkinlik araş- e o ye Dn ri ve puejeer “ tırırken geçirdiği süreyi kaliteli hale yer aliyor Beleciy e Mi ALKİALILOpiR 


Bone, Eveleen Buckton, Charles Ches- 


diği “cevre.kadikoy.bel.tr'de güncel 


getirmek ve hızlandırmak için kuruldu. | dığı el görebilmek için, siteden - Arama yapıldığında sanatçıların detaylı Mi - bilgilerine ulaşmayı da mümkün kılan tiyatrolar.com.tr, seyirci-sanatçı-etkinlik arasında köprü vazifesi görüyor ve f e ye tüm bu hizmetleri sağlarken, hızlı oldu- çevre denetim, atık yönetimi ve iklim Şu kadar anlaşılır da olan altyapısı ve 


bin sayfa görüntülenme sayısına ulaştı. 


diriliyorsunuz. Facebook ve Twitter hesapları da bulunan Kadıköy Belediyesi Çevre Portalı; afet koordinasyon, 


değişikliği ile mücadele konularında 


- detaylı bilgiler içeriyor. 
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Markalarını sahiplenen, onlarla birlikte yaşayan ve 


büyüyen dijital hizmet ajansı 


/ 


Wizard Digital 


RE 


Yerel ve global markaların, dijital mecralarda ilgi çekecek ve çabuk tüketilebilir içerik ihtiyacını karşılayan Wizard Digital, butik hizmet anlayışını kaybetmeden 


büyümeye devam ediyor 


Wizard Digital, 
2012 yılında 

çalıştığı markaları sahiplenip; onlarla beraber büyüme hedefi koyarak yola çıktı. Bugün altı yaşın- da olan ajans, ilk günden itibaren sahiplendiği butik hizmet anlayışını kaybetmeden büyümeye devam ediyor. Bu hizmet anlayışının iş yapış modellerini farklı kıldığını, markayla olan iletişimin hızlı ve samimi ilerlediğini, üretilen içeriğin kalitesini artırdığını savunan ajans başkanı 


18 |02- 


Akın Çetinkol, ilk günden itibaren ekip bünyesine katılan herkese bu hizmet anlayışını aşıladıklarını ve bu anlayışa adapte olabilecek arkadaşlarla yola devam ettiklerini belirtiyor. Ekipteki herkesin temelde bir yeteneği ve unvanı olduğunu, fakat unvanlara bağlı kalmadan içerik üretmenin ajans kültürlerinin bir parçası olduğunu belirten Çetinkol, bu nedenle yeni yılda tüm unvanları kaldırdıklarını, artık herkesin birden fazla anahtar kelimeye sahip olduğunu söylüyor. 
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Başarılı konkur oranları yüz güldürüyor 

Bugüne kadar Reebok, Benetton, Dardanel, Greyder, Colgate, ininal, Akfen, Aras 

ve Martaş gibi yerel ve global markalarla çalışan Wizard Digital için en büyük mutluluklarından biri; katıldıkları konkurlardan başarıyla ayrılma yüzdelerinin çok yüksek olması. Ajans, bu başarılı yüzdenin altında yatan nedeni; müşterilerinin geri bildirimlerine göre aldıkları brief'i 

iyi yorumlamaları, detaylı ve zengin bir sunumla birlikte enerjilerini doğru geçirebilmeleri olarak görüyor. 


Dijitalin hızını yakalamak için hızlı üretim 

Dijital platformlarda hızlı bir yayın akışı olduğu için içerikler de çabuk tüketiliyor. Bu hız, ilgi çekici ve çabuk tüketilebilir içerik ihtiyacını doğuruyor. 
Wizard Digital de, bu ihtiyaca aynı hızda yanıt verebiliyor ve “snackable içerik üretimi konusunda çalıştığı markaların 


Reebok A $ benellon ininal manibux Mmarraş 


akıştaki yerlerini korumasını sağlıyor. 


İçerikleri kültürümüze uyarlamanın önemi büyük 
Türkiye'de çoğu markanın, özellikle de global markaların yaşadığı en büyük problemlerden biri de içeriklerini lokalleştirememek. Ajans, çalıştığı markalar için bu beklentiyi yarattıkları 'native? 
içeriklerle çözüyor. Kendisini markanın hedef kitlesi yerine koyuyor; hedef kitlenin görmek ve okumak isteyeceği içerikleri markanın global kültürüyle ve kimliğiyle eşleştirerek üretiyor. 


Kullanıcılar gibi markalar da “özel hissetmek? ister 
Bu düşünceyle yola çıkan Wizard Digital, markalarının taleplerini hiçbir zaman göz ardı etmeden, marka temsilcisinin sürekli olarak yaratıcı ekiple irtibatta olabilmesini sağlıyor. Marka temsilcisi 

bir mağazaya gitmiş gibi değil, bir terziye gitmiş gibi; arzuladığı kumaşı, sevdiği rengi ve ihtiyacını doğrudan, içeriği yaratacak sorumluya aktarabiliyor. Böylece fikir sağa sola çarpmadan girmesi 


gereken yola giriyor. 
Colgate 
(Sİ) Spotify gös © 


GREYDER Bokfen| 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uizord 


digital dagemey 


WWW.Wizard.com.tı 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a0l8 nim REKLAM EKOSİSTEMİ İÇİN DÜNÜM NOKTASI OLACAK 


Reklamverenin programatik ve video başta olmak üzere yeni nesil araçları planlamalarına daha fazla dahil ettiği 2017 yılını Demirören Medya Grup Başkanı Levent Dicle ile değerlendirdik 


© Dijital reklam 
© pazarını 2017 
açısından nasıl değerlendirirsiniz? 
Dijital reklamda son 3 ay beklediğimiz büyümeyi göremesek de ben 2017 ikinci yarısı sonuçlarında *3 puan daha büyüme bekliyorum. Yüzde 18-20 bandı arasında bir büyüme olacaktır. Özellikle inşaat ve finans sektörü ile otomotivdeki satış daralmasının sektörü olumsuz anlamda etkilediğini söyleyebilirim. 
Ben 2018 için biraz daha fazla büyüme bekliyorum. 
Çünkü bu yıl seçim arası bir yıl olacak. 2017'de ve 2016'da ülke olarak yaşadıımız sıkıntıların izlerini temizledik. 


Sizce markalarımız artık programatiği özümsedi diyebilir miyiz? 

Sektör bence programatiği artık öğrendi. Uygulayıp hayata geçirme ise çok daha farklı dinamiklerle hayatımıza girecek. 
Birçok parametresi var bu işin, evet ama yeni yılda hayatımızda daha çok var olacağı kesin. Daha önce bir RTB vardı. Ama Türkiye'de o kadar tersine işledi ki, fiyatlar yukarı doğru 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Levent Dicle Demirören Medya Grup Başkanı 


çekilecekken aşağı doğru çekildi. Programatikte ise geçmişte yaşanan bu negatif tecrübelerden sektörün ders alarak daha doğru işler ortaya çıkacağını düşünüyorum. 

Google krizi ile gündeme gelen marka güvenliği konusu bu yıl da gündemde olur mu? 
Kesinlikle, bunu Google ya da YouT'ube değil markanın kendisi istiyor. Burada en önemli mesele premium ile premium olmayan içeriğin ayrıştırılması. Bir tarafta Milliyet, Hürriyet, Sözcü gibi markalar var. 
Bunlar zaten kendi iç denetimlerini yapabilen markalar. Diğer yanda marka olmayan oyun siteleri, flaş siteler, dizi-film siteleri, karaborsa siteler gibi amatör içerikler var. 
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Evet internette güvenilir bir planlama konusunda reklamveren bir beklenti içinde idi. Bu beklentinin gerçekleşmediğini görenler bütçeleri tamamen kesti. Ama markaların Google ile el ele vererek bu süreci aşma yolunda çabaladığını söyleyebilirim. 
Reklamveren için bu yıl en gözde dijital mecralar hangileri olacak? 

2018'in dijital reklam ekosistemi için dönüm noktası olacağını düşünüyorum. 
Çünkü bu alanda taşlar yerine oturmaya başladı. 
Bildiğiniz gibi hayatımıza önce display girdi. Sonra Google reklamları dahil oldu işin içine. Sosyal medya, mobil, video, programatik derken şimdi influencer'ların ve yepyeni parametrelerin olduğu 


kocaman bir dünya dijital reklam pazarı. Yeni nesil ise aslında bu karmaşayı seviyor. Onlar bu işin içinde olmak istiyorlar. Bu yüzden ben 3P diyorum; Programatik, Premium ve print şeklinde ve bu 3P'nin her zaman hayatımızda olacagını düşünüyorum. Bu yıl ise, hem gelenekselde hem dijitalde giderek azalan okuma alışkanlıklarımızdan dolayı yine videonun gözde olacağını söyleyebilirim. 
2017'de grup olarak dijitaldeki planlarınız neler? 

Bu yıl video alanında projelere ağrılık vereceğiz. 
Diğer yandan basılı ile premium'u entegre eden dijitalden matbuya geçişle ilgili çalışmalarımız olacak. 
Bildiğiniz gibi Demirören Ventures'u hayata geçirdik ve bu bağlamda girişimlere yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan ilki haberin özet ve kişileştirilmiş versiyonun olduğu “Sonra ne oldu? projesi. 

Bu platformda siz kendi seçtiğiniz kategorilerdeki haberleri okuma şansına sahip olacaksınız. Diğer yatırımlarımız ise sosyal trendleri takip edebileceğiniz eğlenceli haber kaynağı Bilemezsin.com ve diğer online yayıncılık projemiz Molamatik. 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


“Kaan Hoca, her zaman olduğu gibi yine dillere pelesenk olmuş bir kavramı somutlaştırıyor. 
Müşteri deneyimi yaklaşımının nasıl hayata geçirilebileceğini etkili örneklerle açıklıyor. 
— Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu 


KÜÇÜK DETAYLAR BÜYÜK FARKLAR YARATIR 


Müşteriye sunulan deneyimi en çıplak haliyle nasıl görebiliriz? Bu deneyimin 

iş sonuçlarına etkisi nedir? 
Peki nasıl ve nereye kadar iyileştirilmesi gerekir? 

Kaan Varnalı; bu sorulara davranış bilimini baz alan 

pratik yanıtlar verirken, müşteri deneyimi tasarımı alanında strateji geliştirme, araştırma, uygulama ve kurumsal dönüşüm için eşsiz bir kılavuz sunuyor. 


o kapital.com.tr | mediacatonline.com M d ( t 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Yeni nesil reklamcılığın 


Işığında verinin değeri 


© Görkem Öztürk, Radore Pazarlama Direktörü 


Dijital reklamcılığa olan ilgi gün geçtikçe artıyor. 


İlgiyle birlikte yatırımlar da artıyor hatta ABD ve Avrupa'da TV yatırımlarını geride bıraktı bile. 
Türkiye'de de artış sürüyor. TAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre, dijital reklam yatırımları 2016'da 
2015 yılına kıyasla yüzde 
13,7 oranında artarak ımilyon 872 bin liraya ulaştı. Dijital reklamcılığın en önemli kaynağını ise veri oluşturuyor. İnsanlar ve markalar arasında yeni bir bağlantı seçeneği kuran sosyal medya, mobil cihazlar, IoT tabanlı çözümler verinin artmasına sebep oluyor. Bu veriyi kullanamayan ajansları zorlu şartlar bekliyor. 


Peki, eski reklam modellerinde ajansların dünyası 
nasıldı? Reklamveren 30 
saniyelik spotlar ister, bunları TWde kullanır, görsellerinden de dergilere ilan çalıştırırdı. Ama artık artan veri miktarı ve dijital reklamcılık ile reklamverenlerin talepleri de değişmeye başladı. 


Görkem Öztürk 


Günümüzde ajanslar tüm cihazları ele almalı, her an değişen veriyle gerçek za- 


Türkiye'de 2014'den günümüze mobil cihazlar üzerinden içerik izleme yılda 


kişi başına 250 saat arttı. Akıllı telefon üzerinden içerik izleme oranının ise son iki yılda yüzde 


27 arttığı görülüyor 


Yeni nesil alışveriş ve marka deneyimi ile sürekli artan verinin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve anlamlı sonuçlar çıkarılması ajanslar için önemli bir operasyonel yüke dönüştü 


manlı analizlere dayanan kişiselleştirilmiş reklamlar üretmeliler. 


Dijital video, sosyal medya, doğal reklamcılık, programatik, uygulama içi reklam, Messenger reklamları gibi birçok yeni alan henüz birkaç yıl öncesine kadar reklam ajanslarının gündeminde yoktu. Şimdi ise mecra çeşitliliğinin yanı sıra ajanslar, sahip oldukları veriyi işleyerek elde ettikleri 

çok daha kişiselleştirilmiş hedefleme çözümleri ile tüketiciye ulaşmaya çalışıyorlar. 


Teknolojik arayışlar ve hızla değişen trendler veri kullanımını artırıyor 

Dijital sektördeki hızlı deişimle birlikte özellikle üç eğilim veri kullanımının artmasını tetikliyor. 
Bunlar: 


-Türkiye'de 2014'den günümüze mobil cihazlar üzerinden içerik izleme yılda kişi başına 250 saat arttı. Taşınabilir cihaz kullanımının artmasıyla ev dışında akıllı telefon üzerinden içerik izleme oranında ise son iki yılda yüzde 27 artış görülüyor. 16-19 ve 20-24 yaş arası gruplar televizyon ve video izlemek için en çok akıllı telefonu tercih ediyor. Artık TV izlerken deneyim merkezinin ortasında TV yerine akıllı telefon ya da tabletler bulunuyor. İkinci ekran kullanımında da Türkiye'deki genç nesil dünya ortalamasının üzerinde adaptasyon gösteriyor. 


-3 ila 18 yaşındaki gençler, yeni nesil film yıldızları ya da televizyonlarda gördüğü oyunculardan çok YouTube fenomenlerine ilgi duyuyor ve onları takip ediyor. Etkilendikleri en popüler ş kişi sorulduğunda ilk beşin tamamında YouTube fenomenleri yer alıyor. 


-Harvard Business School'un araştırmasına göre, reklamlara gösterilen ilgi inanılmaz ölçüde düştü. Geleneksel reklam mesajları artık işe yaramıyor. 1990'ların başında yüzde 97”lerde olan TV reklamlarına ilgi, günümüzde yüzde 20'nin altına indi. Seç izle modeliyle ortaya çıkan yayıncılık anlayışı, reklam engelleme yazılımları ve yüksek kalitede içerigin bedava izlenmesine olanak tanıyan sistemler yeni bir izleme deneyimi yaratmayı başardı. 


Farklı mecralarda her kullanıcının ilgisini çekebilecek uygun reklamların üretilmesi ve uygulanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu trendlerin ve işgücünün ardında ise inanılmaz bir teknoloji altyapısı bulunuyor. Geleneksel reklamcılık anlayışından uzak- 


laşıldıkça ekosistemde başarılı olmak için güçlü bir altyapı gerekiyor. 


Radore veri merkezinde 
ortalama 850 
binden fazla filmlik veri bulunuyor 

Farklı sektörlerden üç binin üzerinde kullanıcı, Radore Veri Merkezi'nde barındırdıkları BT altyapıları aracılığı ile sahip oldukları veriyi kullanıyor, depoluyor veya dünya ile paylaşıyor. Bilgi güvenliği kuralları gereği, müşterilerimizin tamamının depoladığı veri miktarını net olarak bilemesek de şu anki aktif kapasitemiz- de basit bir hesaplamayla minimum 5 petabayt veri depoladığımızı ve ayda yaklaşık 10 petabaytlık veri transferi gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. 
(Bu arada merak edenler için hatırlatalım 5 petabayt veri, 1080p kalitedeki 
6o dakikalık yaklaşık 850 


Geleneksel reklamcılık anlayışından uzaklaşıldıkça ekosistemde başarılı olmak için 


4 


M 


bin filme denk geliyor.) 
Böylece verinin ağırlık kazandığı eğimlerin gerçek bir veri merkezinde ne denli çarpıcı boyutlara ulaştığını bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. 


Radore müşterilerinin yaklaşık yüzde 10'u reklamcılık, iletişim, online/ offline medya-yayıncılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Dönemsel olarak değişkenlik gösterse de 6o Gbps internet erişim kapasitemizin önemli bir kısmı da yine bu sektördeki müşterilerimiz tarafından tüketiliyor. Radore olarak veri depolama ve kullanımının son kullanıcı talepleri ile çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Bu nedenle talep edilen projelerde de veri kullanımı artışındaki 


güçlü bir altyapı gerekiyor 


bu trendi yakından gözlemleyebiliyoruz. 


Özetle veri; yeni alışveriş ve marka deneyimiyle birlikte yaratıcı ekibin, müşteri yönetiminin ve medya satın alma stratejisinin merkezine yerleşti. Artan veriyle birlikte ajanslar için, sürekli üzerinde durması gereken verinin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve anlamlı sonuçlar çıkarılması önemli bir operasyonel yüke dönüştü. Bu sebeple ajanslar için gerekli altyapıda çalışmak kritik bir önem taşıyor. Radore olarak sadece veri merkezi altyapımızda değil, müşterilerimizin projeleri için ihtiyaç duydukları donanım kurgusunda da son teknoloji ürünlerini kullanıyoruz. Şehrin merkezinde ve metro hattının üzerindeki konumumuz tüm internet erişim sağlayıcılara doğrudan erişim avantajı sağlıyor. Böylece bağımsız veri merkezi olma özelliğimizle veriye kesintisiz ve en hızlı şekilde erişim sunuyoruz. 
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Yeni nesil işlerin başarı kriter 


eri 


Dijital işleriyle beğeni toplayan yeni nesil ajanslar, içinde bulundukları sektörün dünü ve yarınını değerlendirdi, 2018'de sektörün başarılı işlerinin nasıl olacağına dair ipuçları verdi 


Sedanur Tatar, Kreatif Yeni Nesil İletişim, Sosyal Medya Ekip Lideri 


İçerik talep eden insanlar yaratmak etkili bir yol 


Dijital'in bir pazarlama mecrası olmasını sağlayan şey, onu kullanan milyarlarca insan, trendi de onların talepleri yaratıyor. Teknolojik anlamda elbette blockchain, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik yine çok konuşulur 2018'de. 
Bence 2017'de dijitalin güvenilirliği, daha çok reklam yatırımı anlamın- da sorgulandı. 2018'de de milyarlarca dijital mecra kullanıcısına ulaşmak isteyen markalar burada hem platformlardan hem de ajanslardan daha fazla şeffaflık bekleyecek. Dijital 

hızla büyümeye devam edecek. Markalar video içerikleri daha doğru 

ve etkili kullanmaya çalışacaklar. Bu kadar çok içeriğin üretildiği ve saniyeler içinde tüketildiği bir yerde reklamı dayatmak değil, o içeriği talep eden insanlar yaratmak daha etkili bir 


yol olacak. « 
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Sedat Kılıç, Related Digital Group, Ceo 


Dijital ağırlıklı pazarlama bütçeleri önemini koruyacak 

Dijital dönüşümden faydalanmak isteyen markaların yeni nesil dijital platformlarda kendilerini ifade etmeleri, hizmeti ve ürünlerini anlatmaları, hatta viral” etki yaratmaları hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Markaların pazarlama bütçelerini hazırlarken, ağırlıklı olarak dijital platformlara önem vermeleri 2018'de de hayati önemini koruyacak. Artık arama motorlarının, sosyal medyanın, dijital medya platformlarının gücü tüm pazarlama süreçlerine hâkim. Web sitesi bilgi mimarisinden başlayarak, dijital iletişimin en ileri noktasına kadar planladığımız projeler 2017 boyunca heyecanımızı canlı tuttu. 
Markaların hedef kitleleriyle gerçek zamanlı etkileşimlerini artırdık. 
Pazarlama için büyük önem taşıyan, dijital analitik ve içerik alanları bundan sonraki yıllarda daha da öne çıkacak. « 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Atilla Erkmen, Marslı Video Ajansı Kurucusu 


Mobil uygulamalar bile video içerik üretecek 


Video, son yılların en güçlü içerik formatı ve yükselişine de hız kesmeden devam ediyor. 
Video içerik ile yapılan pazarlama kampanyaları 2017'de sosyal medya mecralarından VR360'a kadar birçok alanda akılda kalıcı 

ve yaratıcı işler ortaya koydu. Büyük markaların ürün yerleştirmenin ötesine geçtiğini; You-Tube dizilerine sponsor olmalarının yanı sıra kendi kanallarını açarak içerik ürettiklerine şahit olduk. 2018 yılında markaların bu ve benzeri platformlarda daha çok boy göstereceğini düşünüyorum. 2018'de video içeriğin daha da güçlenmesi kaçınılmaz. 
Bu yıl markaların dijital pazarlama mecralarında varlığını büyük ölçüde video içeriklerle sürdüreceği inancındayım. Bizzat video içerik üreten influencer'ların artacağını, mobil uygulamaların bile video içerikler üreteceğini düşünüyorum. & 


M. Serdar Kılıç, Video Fabric Kurucusu 


Yerel ve hikâyesi olan videolar izleyeceğiz 


2017 benim için global 
markaların yereldeki işlerinin güzel uyumunu izlemeyle geçti diyebilirim. En akılda kalıcı işlerden biri, Netrlix'in Stranger Things 

2. Sezon tanırım serisi videoları oldu. 2018'de de yükselen trendin video içerik olacağını görüyor ve bu alanda çalışmaya, keyifli şeyler üretmeye devam ediyoruz. Yine duygulu, yine yerel, yine hikâyesi olan video içerikler izleyeceğimize şüphemiz yok. 
2016-2017'nin yükselen değeri olan sosyal sorumluluk projelerinin hem nitelik hem nicelik olarak artacağını ve marketing alanında da dikkat çekici sonuçları olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İhtiyaç Haritası bu anlamda genel bir farkındalık yarattı, 2018'de de aradan sıyrılıp özel ve duygularımıza dokunacak şeylerle karşımıza çıkacaktır. » 


a 


Akın Çetinkol, Wizard Digital Agency, Ajans Başkanı 


içgörüleri doğru mecralarda kullanmanın önemi 

Dijital kullanımın yükselmesiyle, geçen sene sektör açısından dolu dolu ve hızlı geçti. 
Ajanslar ve markalar açısından bu hızı yakalamak oldukça önemli bir hal aldı. Eğer adapte olamıyorsanız, rakiplerinizden birkaç adım geride kaldığınız, ama adapte olurken 

de bu yenilikleri nasıl kullandığınızın önemli olduğu bir yılı geride bıraktık. Gelecek dönemde de adapte olmanın ve içgörüleri doğru mecralarda kullanmanın önemini görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. 
Bununla birlikte, çabuk tüketilebilir içeriğin önemi daha da artacak. 
Kullanıcıları yakalamak, akıllarında kalmak ve fazla bekletmeden bir yeni içeriği sunmak çok önemli olacak. Bu yüzden 2018'de, dijital dünyadaki yeniliklere adapte olurken hızlı olabilen marka ve ajanslar kazanacak. « 


digitalage'in ücretsiz ekidir. 


Daha çok bilgiye, daha az ödeyin! 


Pazarlama ve teknoloji dünyasının en önemli bilgi kaynakları MediaCat ve DigitalAge'e bir yıllık abonelik 516 TL yerine artık sadece 395 TL! 


Aboneliğinizi hemen başlatın, inanılmaz indirimleri kaçırmayın. 


2 Dergi 
1 Yıllık Abonelik 


Del 
395 TL 
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Marslılarla tanısmak icin 


2030'u beklemeyin... 
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umuu.marslivideoajansi.com 


